Advent 4 — Dit alles is het werk van God

Veel mensen weten niet meer zo goed wat Kerstmis is.

Iets met kadootjes, iets met een Kerstman, een moment om met familie samen
te komen, lekker te eten. Veel mensen zetten een kerstboom neer, met lichtjes
erin. Mensen geven ook makkelijk aan goede doelen. Het heeft ook iets met
vrede op aarde te maken, maar hoe dat precies zit...?

Ik zat bij mezelf te denken hoe ik de betekenis aan Kerst zou uitleggen aan een
ongelovige. Dat is nog niet zo eenvoudig.

Natuurlijk weet ik dat we met Kerst de geboorte van Jezus herdenken. Dat is dus
het makkelijke antwoord: ‘met Kerst herdenken christenen de geboorte van
Jezus’. Maar heeft de ander met dit antwoord de betekenis van Kerst begrepen?
Ik denk het niet...

Want wat is de betekenis van de geboorte van Jezus?

Vorige week heeft Johan gesproken en hij liet ons het liedje van Mariah Carey
horen: 'All I want for Christmas is you’

En Johan zei, dat is waar Kerstmis om draait! Kerst draait om het verlangen van
God naar jou! Een hartstochtelijk verlangen. Een toegewijd verlangen.

Ik heb het liedje van de week een paar keer voorbij horen komen op de radio en
steeds hoorde ik als het ware God zingen: All I want for Christmas is you !!

En dat is heerlijk om tot je door te laten dringen. God verlangt naar mij, naar
jou. En niet alleen naar jou en mij.

God verlangt ook naar je buurman, naar je werkgever, naar je vervelende
collega, ook naar degene die jou zo gekwetst heeft, naar die nare leraar, naar de
zwerver op straat, naar de verslaafde, naar de crimineel.

God verlangt ook naar mensen die jij misschien niet begrijpt: naar de Moslim, de
Boeddhist.

God verlangt ook naar mensen die anders zijn dan de traditionele norm: de
homo, transgender enz.

In het rijtje dat ik net opsom zitten echt wel een paar groepen waar ik dat liedje
waarschijnlijk niet voor zou zingen...

Dat vertelt je iets over mij... Over de mate waarin Gods liefde in mij werkelijkheid
is geworden... Over de mate waarin ik herstel heb ontvangen... Daar schaam ik
mij niet voor, ook in ben, net als jij, ‘werk in uitvoering’.

Kerst is het bewijs van Gods hartstochtelijk verlangen naar ons, naar de mens
die Hij geschapen heeft. Zijn vastberaden voornemen om te herstellen wat
kapot is gegaan. Er is een beroemde tekst, geschreven door Paulus, waarin hij
hier iets over zegt:

Filippenzen 2

°Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. ®Hij die de gestalte
van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, ‘maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens
verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de
dood aan het kruis.
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°Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke
naam te boven gaat, ®opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in
de hemel, op de aarde en onder de aarde, ’en elke tong zal belijden: ‘Jezus
Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Paulus is degene die, na de tijd dat Jezus op aarde was, op veel plaatsen het
Goede Nieuws van Jezus heeft verkondigd. Hij hield ook contact met de nieuwe
gelovigen door brieven te schrijven. Dit is een fragment uit zo’n brief. Paulus
geeft uitleg over wie God is, wat Jezus heeft gedaan. Hij is hun leraar.

Filippenzen 2

°Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. ®Hij die de gestalte
van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, ‘maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.

Het is een oproep aan de gelovigen om dezelfde gezindheid te hebben die Jezus
had. Jezus is mens geworden staat hier. Hij was bereid om zijn 'gelijkheid aan
God’ af te leggen.

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zingen samen 'All I want for
Christmas is you’. Een meerstemmig lied, maar in prachtige harmonie, dat zij
zingen vanuit de hemel. Maar Kerst gaat veel verder dan het zingen van dit lied.
Kerst is 'God die de daad bij het woord voegt’. Jezus zelf, God zelf, komt naar de
aarde, in het lichaam van een mens. Er wordt een baby geboren, in een stal in
Betlehem. Dit is van begin af aan Gods plan geweest. Voordat de aarde
geschapen werd, was het al Gods plan, dat de mensheid, door zijn zoon Jezus,
deel zou uitmaken van de heerlijke gemeenschap die er is bij God - bij Vader,
Zoon en Heilige Geest.

Efeze 1

“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol
liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, “en hij heeft ons naar zijn
wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden
(Griekse grondtekst spreekt over 'adoptie’) , Stot eer van de grootheid van Gods
genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

Het is Gods Plan vanaf het begin dat wij als kinderen deel uit maken van zijn
gezin, van zijn manier van samenleven. Vader, Zoon en Geest zijn drie personen
die volledig in harmonie zijn met elkaar. Zij vormen de perfecte relatie waarin
liefde, dienstbaarheid, creativiteit, vreugde en nederigheid kenmerkend zijn.

Wij zijn uitgenodigd in deze ‘heilige en zuivere’ relatie. Dat is Gods Plan vanaf
het begin. In deze cirkel is geen plaats voor zonde, voor gedrag wat destructief
is. In deze cirkel is gezondheid. In deze cirkel ligt ons herstel verborgen.

En om dat te bewerken komt Jezus naar de aarde. Hij brengt ons in deze cirkel.

We gaan weer terug naar onze tekst uit

Filippenzen 2:

En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de
dood - de dood aan het kruis. °Daarom heeft God hem hoog verheven en hem
de naam geschonken die elke naam te boven gaat, ‘°opdat in de naam van Jezus
elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, ‘'en elke
tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
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God houdt van alle mensen. Zijn liefde is onvoorwaardelijk.

God heeft niet met iedereen een relatie. Relatie is altijd voorwaardelijk.

Dat weten we natuurlijk ook: ik kan alleen met iemand samen optrekken, als de
ander dat ook wil. Relatie is voorwaardelijk. Relatie vraagt instemming en ook
wederzijdse inspanning.

Het doel van de komst van Jezus is dat:

‘elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, **en elke
tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.’

Het belijden dat Jezus Christus Heer is, is ons JA tegen de onvoorwaardelijke
liefde van de vader.

Het belijden dat Jezus Christus Heer is, is ons JA om deel te nemen in die
heerlijke, levengevende, liefdevolle, genezende, heilige cirkel van leven, die er is
bij Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is ons JA om te leven in relatie met God.

Ik hoop dat je ziet dat God niemand uitsluit... Er staat geschreven ‘elke knie’ en
‘elke tong’ in de hemel, op de aarde en onder de aarde...

Elk mens is uitgenodigd om JA te zeggen tegen de onvoorwaardelijke liefde van
God.
Elk mens is uitgenodigd om JA te zeggen tegen een leven in éénheid met God.

In de tweede brief aan de Korintiérs zegt Paulus het als volgt:

2 Korintiérs 5 (mijn dooptekst)

”Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude
is voorbij, het nieuwe is gekomen. ®Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons
door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover

toevertrouwd. °Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend:
hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de
verkondiging van de verzoening toevertrouwd.

Dit alles is het werk van God...!! Hij heeft ons door Christus met zich verzoend...

Ons antwoord op deze onvoorwaardelijke liefde is onze keuze om 'één te zijn met
Christus.” We gaan weer terug naar onze tekst in Filippenzen. We zijn bijna klaar.

Filippenzen 2

En als mens verschenen, Sheeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de
dood - de dood aan het kruis. °Daarom heeft God hem hoog verheven en hem
de naam geschonken die elke naam te boven gaat

Jezus is mens geworden. En Jezus is gehoorzaam geweest tot in de dood.
Waarom was dit nodig?

Volgens het boek Genesis heeft God de aarde en de mens gemaakt. En wij als
mensheid waren uitgenodigd om samen met God te wandelen en om deel te
nemen in Zijn plan om de aarde te beheren.

Maar de eerste mensen werden misleid. Ze besloten te luisteren naar de leugens
van de slang. Een fatale miskleun. Vanaf dat moment is er pijn, ziekte en dood
gekomen. Eenzaamheid, schaamte, schuld, gebrokenheid, angst, depressie.
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Dat is geen straf van God!! Het is de consequentie van het leven los van degene
die het leven geeft. Keuzes hebben consequenties...

Het is een logisch gevolg. Het heeft niet met straf te maken. Het is meer een
soort vruchtdragen.

Jakobus 1

MIedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en
meesleept. *°Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde
volgroeid, dan brengt ze de dood voort.

De zonde van Adam heeft ons, als mensheid, ziek gemaakt.

Omdat we de leugen van Gods tegenstander zijn gaan geloven, zijn we in
verwarring geraakt. We zijn de weg kwijtgeraakt.

En Gods antwoord op deze fatale fout van de mensheid is:

'NEE!! Oh NEE!!” God wist wat voor pijn en verdriet zijn kinderen nu moesten
verdragen. Het was een natuurlijke consequentie van de verwarring. Geen straf!
Meteen na de zondeval klinkt er een hartgrondig JA.

Een JA tegen de schepping: 'ik ga jullie redden- wij gaan herstel brengen!’

Ik ga jullie fatale ziekte herstellen. Ik ga de ziekte, de verwarring, van Adam
ongedaan maken.

En dan volgen al die geschiedenissen waar we de afgelopen maanden bij
stil hebben gestaan: -de roeping van Abraham, -de geboorte van een volk Israel,
uit dit volk zal de redder geboren worden, -Gods toewijding naar dit volk, enz.

En dan uiteindelijk wordt Jezus geboren, het is Kerstmis...

Jezus wordt geboren als mens, met dezelfde gevallen natuur van Adam.

‘Het woord is vlees geworden’ zegt Johannes.

Maar hij zondigde nooit. Jezus was volledig mens, en Hij leefde in alle volheid.
En het is deze gevallen natuur van Adam, die Jezus aan het kruis laat sterven.
Het is deze gevallen natuur, met haar pijn, ziekte en dood, eenzaamheid,
schaamte, schuld, gebrokenheid, angst, depressie, die sterft aan het kruis.
Jezus ervaart de eenzaamheid en de pijn... Hij die zelf geen zonde gekend heeft,
ervaart de consequenties van de zonde. Het lijden is enorm.

En dan is het volbracht: 'In uw handen beveel ik mijn geest’ zegt Jezus.

Jezus stierf en de gevolgen van de zondeval stierven samen met Hem.

1 Korintiers 15

2®Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de
gestorvenen. *Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is 0ok de
opstanding uit de dood er gekomen door een mens. %*Zoals wij door Adam allen
sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.

Ja, Kerstmis gaat over geschenken!

Kerstmis gaat over het grootste geschenk dat God aan de jou en mij kan geven.
Kerstmis gaat over het leven. Over het leven - samen met Vader, Zoon en
Geest. Jezus heeft ons teruggebracht bij de Vader.

Hij heeft de wereld met God verzoend. Wij mogen JA zeggen tegen dit wonder.

Galaten 5
?’Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, *>zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

AMEN
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